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Waarom een
website?

Marc Engel

Welke motieven ?

Ik kan deze vraag alleen maar persoonlijk beantwoorden en doe
dat graag met wat recente persoonlijke ervaringen die in
verband staan met de titel van deze website: familieengel.nl 

Een jaar of 7 jaar geleden, augustus 2017, 

... was ik in Schiermonnikoog te gast bij Alexander en Dorine en
na een heerlijke maaltijd kwamen ineens de vragen van de
kinderen. Sanderijn, Bouke en Veerle bleven maar
vragen....Allemaal zaken die te maken hadden met het
gezinsleven, waar hun vader deel van uitmaakte, maar
waarover ze zeiden maar bar weinig te weten. Waarom spreken
wij daar niet over?

6 jaar geleden, op het feest van 6 sept 2018

... ter gelegenheid van mama's 90ste verjaardag, hield een
aantal van ons een korte toespraak. Ik richtte mij daarbij vooral
op de kleinkinderen en deed de oproep: 'houd elkaar vast'.
Moeilijk genoeg, voor zo'n gefragmenteerde familie. Toch was
en is het een uit het hart gesproken wens. Gebruik dan internet
en sociale media om toch nog deze familie een heel klein beetje
bij elkaar te houden. Hoopvol, dat we inderdaad al enkele keren
bij elkaar gekomen zijn. De website zou misschien het contact
kunnen ondersteunen of voeden???
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3 jaar geleden, op 26 juni 2021,

.. en de maanden daarna werd me duidelijk dat mama's
overlijden ons, Alexander, Ineke en mij gemaakt had tot de
oudste generatie die nog in leven is. Als je nog iets hebt door te
geven moet je het nu doen....
Het Erfenis verhaal dat erop volgde maakte óók nog eens
zonneklaar hoe vastgeroest onze ideeën en vooral onze
oordelen over elkaar zijn, en hoe volkomen geworteld die zijn in
ons verleden samen. Als we een beetje meer achtergrond
hadden van de ander zou er misschien óók een tikkeltje meer
begrip kunnen komen.

4 jaar geleden, 28 augustus 2020,

... toen ik in het archief van Amersfoort mijn eerste
ontdekkingen deed in genealogie, waar ik mijn opa Wim Engel
leerde kennen en tegelijk met mijn oom Wim hernieuwde
kennismaking had.

De complexiteit en de hoeveelheid van de informatie die ik
kreeg maakt het ingewikkeld om deze te delen tijdens wat
informele bijeenkomsten. en omdat ik mij goed kan voorstellen
dat je dit oude, grijze verleden niet per sé hoeft te weten is
juist een website veel meer geschikt om deze informatie ter
beschikking te stellen. Het staat er, je kunt het vinden.... en....
Er zal dan misschien ergens in de toekomst een moment
komen, waarop je het toch wilt weten. 

1 jaar geleden, eind oktober 2023,

... toen ik voor het eerst het kistje opende dat ik papa's kistje
heb genoemd, waarin een heel stuk geschiedenis en verhaal
naar voren kwam over papa. Verhalen die hij hád kunnen
vertellen, maar die hij niet gedeeld heeft of kon delen. Het
kistje toont aan, dat er voor hem toch wel degelijk een waarde
zat in het bewaren van paperassen uit de tijd voordat hij
getrouwd was en kinderen had. Ik bedoel ermee te zeggen: je
weet niet wanneer, maar ooit, ooit kan het zinnig en belangrijk
zijn....

5 maanden geleden, 14 augustus 2024,

Ineens had ik een achternicht, hadden WIJ een achternicht.
Eentje die tot dit jaar aan de aandacht ontsnapt was. Cousin
Moraig from New Zealand bleek een aangename
gesprekspartner, die me ook wat helderheid over haar vader,
neef Freddy (inmiddels Tejas genaamd) die geen van ons ooit
gezien had, maar die in elk geval bij mij wel herinneringen



opriep. Bovendien gaf ze wat inzichten in hoe dat vroeger was
gegaan met haar vader als kind van gescheiden ouders. Hoe
dat een reusachtige invloed had. Het moment dat Moraig me
vertelde: "I come from a famliy that doesn't talk about
important stuff." was een soort van trigger om dit plan voor een
website door te zetten.

Motieven genoeg

..vond ik, om iets te willen doen. Je kunt wel genealogie
onderzoek doen, maar op zeker moment moet je dat ook gaan
delen. Daarover, over dat delen, gaat mijn website.  

Motto

Het motto van de site mocht niet een zomaar uit de lucht gegrepen
spreuk zijn. Ik koos uiteindelijk vanwege de gelaagdheid voor een zin
die al velen voor mij zullen hebben gekozen, want het is zeker niet
nieuw:

Familie duurt een mensenleven lang,

een zin uit een gedicht 'op een bruiloft' van Gerrit Achterberg

De laatste 6 regels van dit sonnet:

Nu	gaat	de	dans	beginnen,	wijn	en	zang
stromen	elkaar	voorbij	in	milde	kelen,
 
vreugde	verbreedt	zich	tot	egaal	geluk.
Familie	duurt	een	mensenleven	lang.



Door	deze	avond	trekt	het	grote	telen
waaraan	wij	zijn	te	danken,	stuk	voor	stuk.

We leven in een tijd van Halve waarheden, volledige leugens, Fake
News en internetbubbels, waar ieders waarheid de enige is. Waarbij
ons nieuwe kabinet ook nog het grote voorbeeld geeft.

Achterbergs eigen leven is een goed voorbeeld van  de controverses
die iemand moet doorleven. Zijn lezerspubliek moet in staat zijn de
vreemde tegenstellingen te verenigen van een dichter die prachtige
poëzie schrijft maar ook een persoon, die meerdere psychiatrische
inrichtingen bewoonde en zijn leven lang TBR had. (We noemen dat
nu tbs.)

Het gevoel bekruipt me, dat hij in het huidige tijdgewricht zonder veel
pardon zou zijn gecanceld. En dan had zijn poëzie nooit een eerlijke
kans gekregen. Dat zou werkelijk zonde zijn.

Licht in duisternis???

Bij elkaar zijn als engelen en popeliers in de maand december is al
hoopvol, en misschien gaan wijn en zang wel stromen vandaag.
Dansen???

In elk geval is deze website een poging om de feiten onder de
verhalen weer te geven. Zodat jij er zelf weer eigen verhalen van
maakt, die je dan weer gaat delen met anderen.

Meedoen

Als het toch over 'delen' gaat. Ik heb geen idee, eigenlijk, hoe dat zal
werken. De tijd zal het leren. Je mag op elk bericht reageren, maar of
dat gebeurt?? Die bal ligt bij jullie. Is het hopeloos achterhaald....
nou... dan stoppen we gewoon.

Op deze WordPress site kun je trouwens het schrijverschap delen.
Redacteur of auteur worden. Zeg het maar.  Of je wilt misschien
abonnee zijn en maandelijks de nieuwbrief ontvangen.  Of... nog
andere opties?? 



In tegenstelling tot wat Gerrit Achterberg suggereert hoeft geluk voor
mij niet egaal te zijn. Daar mogen best wat vlekjes, krasjes en bultjes
op. Als er maar genoeg van is.

Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar!!
Maak contact en maak jouw wens kenbaar...

Genealogie
Dorine vroeg mij al meerdere keren: "Wanneer komt het boek?". Dat
is niet zo eenvoudig. Deze website is een voorzichtig begin om tot een
meer samenhangend verhaal te komen. Of er een boek komt valt nog
te bezien. Feiten verzamelen uit bronnen is een leuke hobby op
zichzelf. Puzzelen met het verleden. Maar om die kennis te vertalen
naar een website is een ander verhaal.

Ik kies voor twee sporen. Alle info over geboorten, huwelijk en dood
etc. uploaden naar een website voor iedereen, dat vond ik niks. Die
feiten kun je vinden onder het woord BOOM. De verhalen publiceer ik
liever in de loop van de volgende maanden en in de vorm van
berichten, die je vindt bij BLOG

Veel plezier
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